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Meditatie 
ds. Peterjan van der Wal

Zaterdag 15 maart was de Sint-Catharijnekerk tot tweemaal toe 
het toneel van een uitverkochte Musical Ruth. Met heel wat in-
woners van Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Tinte onder zowel 
spelers zangers als aanwezigen mocht ik de middagvoorstelling 
meebeleven. Wat een prachtig schouwspel werd ons voor ogen 
opgevoerd, levensecht gespeeld en krachtig en doorleefd gezon-
gen. Wat een mooi verbindend gebeuren voor ons als samen-
werkende gemeenten Brielle, Oostvoorne en de Welkomkerk te 
Rockanje. En dat alles met een boodschap die nog naklinkt en 
ons ons leven lang uitdaagt, ook vandaag: Blijf niet staren naar 
wat vroeger was, iets nieuws gaat beginnen, merk je het niet? 
Het eindigt niet bij een graf, maar het graf staat aan de wieg van 
nieuw leven. Hoe zeer sluit dat aan op de centrale boodschap 
van Pasen, waar wij in deze veertigdagentijd zo bewust naar toe 
leven: door de dood heen gaat het naar het leven.
Lezen we in Ruth 1:19, dan zien we daar een oude vrouw aan 
ons voorbij trekken. Weinig is haar bespaard gebleven. De vreug-
de die zij in haar naam met zich meedraagt, is haar gaandeweg 
ontvallen. Weggevlucht is ze uit haar moederland, lang geleden, 
met haar man en twee zonen, want er heerst hongersnood in 
Bethlehem, huis van brood. 
Ze vinden een goed heenkomen in Moab, maar dan sterft daar 
haar man, die de belofte draagt in zijn naam: Elimelech, mijn 
God is koning. Dan heeft ze haar twee zonen nog, die elk een le-
vensgezellin vinden en daarmee hun moeder weer vreugde aan-
brengen. Maar hun geluk is broos, net zo breekbaar als de zonen 
zelf, waarvan de namen ons al deden vermoeden, dat hen geen 
lang leven beschoren zou zijn: Machlon (de zwakke) en Chiljon 
(de vergankelijke). Tien jaren verstrijken, dan eindigt het leven 
van beide zonen, vruchteloos. De vrouw blijft geheel eenzaam 
achter, zonder bloedverwanten, volledig ontheemd. ‘Komt er ooit 
nog eens een morgen? Stralend, lachend, zonder zorgen? Komt 
er ooit een einde aan de pijn en zullen wij nog leven mogen?’

Maar nu keert zij terug naar haar vaderland, nu de hongersnood 
voorbij is en er weer volop wordt geoogst. Eenzaam, maar niet 
alleen: haar twee schoondochters vergezellen haar, als spreekt 
dat vanzelf. Zo vanzelfsprekend is dat toch echter niet, lijkt zij 
eerst te beseffen, wanneer zij reeds geruime tijd onderweg is. De 
verhouding met beide schoondochters is innig, maar toch gaat 
de ene met haar voort en keert de andere uiteindelijk weerom. 
Orpa: haar is het leven te weerbarstig. ‘We stonden aan een 
grens die ik niet over kon. Ik zag haar staan, een mens die weg-
ging bij haar bron. Zij sprak die mooie woorden, maar niet voor 
mij, dat voelde wreed. Zo werd ons leven afgeschreven, alsof ík 
er niet toe deed. Wie gaat waar ik ga, wie bindt me aan mij? Ik 
mis jouw hand. Wie is toch jouw God?’ 
Zo komen de beiden aan in het land. ‘Lange wegen moet je 
gaan, opstaan en je overgeven aan de hoop op beter leven, aan 
een verder voortbestaan.’
Voor de ene is het een emotioneel weerzien, voor de andere het 
binnengaan in een vreemde wereld, een stap in het luchtledige, 
op weg naar een onzekere toekomst. Naomi is de naam van 
de oude vrouw, die bitter leed gesmaakt heeft en daarom Mara 
genoemd wil worden. Ruth (vriendin) is haar onafscheidelijke 

metgezel. ‘Jouw land is mijn land, jouw God is mijn God.’ Een 
daad van trouw. ‘Wie maakt jouw leven goed? Wie stelt een daad 
van trouw? Wie gaat er met je mee? Kiest onvoorwaardelijk jou?’
Bij het lezen van de korenaren bloeit er een innige romance op 
tussen Ruth en Boaz (sterk, krachtig, snel), die er geen gras over 
laat groeien. Het is Ruth die de eerste stap zet, daartoe aangezet 
door Naomi. 
Uit hen wordt geboren een zoon, genaamd Obed (dienaar van 
God). Oók een daad van trouw, van die trouwe God. ‘Als er ie-
mand voor je is, hoog verheven, hemelhoog, dan kunnen regens 
milder worden, trekt de mist wat sneller op, voelen hagelstenen 
zachter, lost, wie weet, de crisis op.’
Zo leven wij hoopvol toe naar Pasen, ook in deze krankzinnige 
wereld van vandaag. 

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
(Lied 650)

Op weg naar Pasen
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Uit het 
liedboek

vertaling; Jan Willem Schulte Nordholt

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel 

af,

heeft de steen genomen van ’t verwonnen 

graf.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.

Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,

en zeg telkenkere: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen is zijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

vertaling: Henk Jongerius

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer 

is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wilt het woord ons geven dat hier vrede 

sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie , U zij alle eer!
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Het is in Rockanje inmiddels een goede 
traditie: Hemelvaartsdag beginnen met 
een mooie wandeling door de natuur.
We verzamelen om 6.45 uur op de 
parkeerplaats van de Houten Paardjes 
in Rockanje om vandaar een wandeling 
rond het Quackjeswater te maken onder 
begeleiding van onze gids Dick Zwart. We 
raden u aan, om stevige wandelschoenen 
te dragen.
Na deze wandeling gaan we naar de 
Welkomkerk, waar ons een heerlijk ontbijt 
wacht. We proberen tussen 8.30-8.45 
uur in de kerk aanwezig te zijn, zodat de 
eieren niet koud worden.

Om 9.30 uur zal de kerkdienst beginnen, 
waarin ds. William Quak zal voorgaan.
Wil je graag met ons ontbijten, maar kun 
je niet meedoen met de wandeling, geen 

enkel probleem. Je bent van harte wel-
kom bij het ontbijt.

Wanneer de wandeling niet door kan 
gaan vanwege slecht weer, krijgt je hier 
op tijd een mail over. Het ontbijt om 
8.45 uur gaat in ieder geval door, net als 
natuurlijk de kerkdienst.
De kosten voor het ontbijt zijn 5 euro. 
Dit geld wordt in zijn geheel besteed aan 
een activiteit voor de mensen die op de 
asielboot in Hellevoetsluis verblijven.
We hopen op een heerlijke wandeling, 
een gezellig ontbijt en een mooie samen-
komst!

Wanneer je wilt deelnemen aan de wan-
deling of het ontbijt, kun je je opgeven 
bij Ans Zwart: 0181-402930, e-mailadres: 
ans_zwart@hotmail.com.

Dauwtrappen, ontbijt en kerkdienst op Hemelvaartsdag in Rockanje

U zij de glorie, opgestane Heer
Ongetwijfeld rekenen velen ‘U zij de glorie’ tot hun top tien van 
geestelijke liederen. Ook bij heel wat koninklijke aangelegenhe-
den, met name begrafenissen, staat het op het repertoire. Vaak 
wordt dan wel voor de originele Franse tekst gekozen. Dat Franse 
origineel ‘A Toi la gloire’ werd door Edmund Louis Budry (1854-
1932) geschreven op een melodie van George Frideric Handel 
(1685-1759) en werd voor het eerste gepubliceerd in 1885. Ons 
is deze melodie het meest vertrouwd in combinatie met de 
tekst, die wordt toegeschreven aan Jan Willem Schulte Nordholt 
(1920-1995). Hij volgde in zijn berijming in grote lijnen het Franse 
origineel. Zo vind je het lied in veel bekende zangbundels.
In het Liedboek (Lied 634) is gekozen voor de tekstversie van 
Henk Jongerius. Wellicht kon hij zich niet vinden in het wat 
triomfalistische taalgebruik van het oorspronkelijke lied. Wel 
neemt hij de bekende twee beginregels bijna ongewijzigd over 
en laat deze, net als in het origineel, op het eind van elke strofe 

terugkeren. Alleen wijzigt hij het ‘nu en immermeer’ in ‘U zij alle 
eer!’ In zijn eerste strofe houdt Jongerius zo slechts twee regels 
over voor een nieuwe invulling. Allereerst wordt de opgestane 
Heer aangesproken, die ter wille van ons al het menselijk lijden 
heeft ondergaan (Lucas 24, 26). Dat ‘ter wille van ons’ wordt in de 
tweede regel onder woorden gebracht met ‘om ons te bevrijden 
tot een nieuw bestaan’. 
De tweede strofe begint met het uitspreken van een dubbele 
wens: dat het Paasfeest en dat wat wij vieren licht mag brengen 
in het duister en nieuwe vrede waar geen hoop meer is. Die be-
grippen ‘licht’ en ‘vrede’ keren terug in de twee volgende regels 
in de vorm van een bede.
Dit jaar zingen we met Pasen beide versies, de ene in de Paaswa-
ke, de andere op Paasmorgen.
(Informatie ontleend aan liedboekcompendium.nl.)



Kerkkronkel 
Theun Klein
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‘Op een onbewoond eiland’, zongen Kinderen voor Kinderen 
in 1980, ‘loopt niemand voor je neus, ja je voelt je d’r blij want 
lekker leven is de leus’.
Kijk, dat wil ik soms ook wel. Weg van de dagelijkse narigheid die 
krant en televisie presenteren. Nee, niet als Robinson Crusoe in 
mijn eentje, maar met mijn familie en vrienden op een eilandje 
waar elke dag de zon schijnt. Vruchten en noten in overvloed en 
schoon helder water van een  klaterende waterval. Beetje klet-
sen, beetje in de zon zitten. Wat een feest. Maar ik weet natuurlijk 
wel dat zoiets ook heel anders kan uitpakken.

Op een eiland
In ‘The Lord of the Flies’, de debuutroman van de Engelse schrij-
ver en dichter William Kolding uit 1954, lees ik over de lotgeval-
len van een groep Engelse schooljongens die met een vlieg-
tuig zijn neergestort op een onbewoond eiland.  
Ralph en Piggy, twee jongens die de crash overleefden, vinden 
op het strand een trompetschelp en blazen erop. Een langgerekt 
geloei golft over het eiland. Het lokt een complete klas kleine 
jongens uit de bossen naar het strand. Terwijl ze met elkaar 
kennismaken, horen ze gestamp en  ze zien in de verte een 
geheimzinnig zwart beest naderen. Het ondier komt recht op 
hen af. Angstig schuilen de jongens rond de wat oudere en gro-
tere Ralph. Het zwarte beest nadert steeds sneller, maar als het 
dichterbij komt blijkt het een groep oudere koorknapen in wijd 
wapperende zwarte toga’s. Strak in het gelid komen ze in een 
dubbele rij aan gemarcheerd met voorop de koorleider.  
“Waar is de man met trompet?”
“Dat ben ik, ik heb op een trompetschelp geblazen”, zegt Ralph 
en hij zet de schelp weer aan zijn mond.
“Laat maar, heb je een plan?”
De jongens beseffen dat om te overleven een goede organisatie 
en een leider noodzakelijk zijn. “Ik ben wel jullie leider,” zegt Jack. 
“Ik ben al jaren koorleider en klassenoudste, dus ...” 
Maar daar voelt Ralph niets voor en hij stelt voor te stemmen. 
Alleen de koorleden steken hun hand op voor Jack. De grootste 
groep kiest voor Ralph. De roodharige Jack, is gepikeerd, hij vindt 
Ralph maar een watje. Maar Ralph stelt voor dat Jack met de 
koorleden een groep vormt die voor eten zorgt. “Dan worden wij 
de jagers”, beslist Jack. En ze verdwijnen in het bos op zoek naar 
stokken, stenen en prooidieren.
Ondertussen probeert de groep van Ralph op het strand een 
vuurtje te maken om met rooksignalen de aandacht te trekken 
van mogelijk voorbijtrekkende schepen.
Naarmate de tijd vordert, wordt de sfeer grimmig. Er ontstaan 
twee groepen: de groep oudere koorjongens rondom de rood-
harige Jack en de groep kleinere jongens die aan Ralph klitten. 
De koorgroep gedraagt zich steeds barbaarser. De jongens 
verven hun gezichten met modder, voeren rituele dansen uit 
en willen alleen maar op jacht in de bossen. Jack zelf stelt zich 
steeds dictatorialer op en duldt geen tegenspraak .”Wij willen 
geen regels, wij willen vlees” zingt de groep als ze dagelijks de 
bossen intrekken.
De groep rond Ralph speelt liever op het strand, spreekt regels 
af zoals elkaar helpen en bij toerbeurt een vuurtje op het strand 

brandend houden om eventueel langskomende schepen te 
waarschuwen.  

Heer van de Vliegen
Op een dag plaatsen Jack en zijn volgers de kop van een 
wild varken op een stok op een open plek in het bos. Al gauw zit 
de kop vol vliegen. “Dit is de Heer der Vliegen”, roepen de koor-
leden en onder aanvoering van Jack wordt de kop met rituele 
dansen aanbeden.
Dan wil Jack de bril van Piggy, want daarmee kun je vuur maken. 
Maar zonder bril ziet Piggy niets. Dus dat loopt uit op een con-
frontatie tussen beide groepen waarbij Piggy wordt verpletterd 
door een rotsblok en Ralph moet vluchten. In de daarop vol-
gende klopjacht zetten de achtervolgers alles op alles om Ralph 
te vermoorden. Steken zelfs het bos, waarin hij zich verstopt, in 
brand. Het enorme vuur trekt de aandacht van een passerend 
marineschip en een marineofficier die polshoogte komt nemen, 
redt Ralph en de jongens.
Eind goed al goed? Dat lijkt maar zo. De profetische boodschap 
van dit boek zien we nu als een zwarte schaduw over onze 
wereld glijden. Een ijdele en autoritaire leider die iedereen weg 
zet die anders is. Die wars is van kritiek en gevoelig voor vleierij. 
Strooit met ‘oneliners’ als ‘het ligt niet aan ons, het ligt aan de 
ander’. En hij is niet de enige. Onontkomelijk glijden we af naar, 
net als in de ‘Lord of the Flies’ een wereld waarin  twee groepen 
elkaar naar het leven staan. Een tegengeluid als opgeschreven 
in Lucas 6 waar Jezus oproept de hand naar elkaar uit te steken,  
wordt nauwelijks nog gehoord.

Vermorzeld

Sperwer vermorzelt koolmees.
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Van de 
diaconie

Dank voor alle gaven
Dank voor alle gaven
De diaconale bijdragen zijn bestemd voor goede (nood)doelen 
in Nederland, Europa en Wereldwijd. 
Mocht u een overschrijving willen doen dan kan dat op de 
rekening: NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Brielle. 
Vermeldt u alstublieft uw naam en het doel dat u wilt steunen. 

Collecterooster 
Het collecterooster tot en met 1 juni 2025 ziet er als volgt uit: 
Zondag 20 april	 KiA* Werelddiaconaat Oekraine
Zondag 27 april	 Diaconaal werk Pauluskerk Rotterdam
Zondag 4 mei	 KiA Noodhulp Soedan
Zondag 11 mei	 KiA Werelddiaconaat Colombia
Zondag 18 mei	 Hospice ‘De Waterlelie’ Spijkenisse
Zondag 25 mei	 Diaconale noodhulp
Zondag 1 juni	 Hospice ‘Nathrine’ Rozenburg
* Kerk in Actie

Classicaal collectedoel, Colombia
Het doel ‘Colombia’ van het KiA Werelddiaconaat is een 
Classicaal doel, dat door alle PKN-gemeenten in de Classis Delta 
wordt ondersteund. Praktisch theologe ds. Jeannet Bierman is 
voor de Classis werkzaam in Colombia.

Collecte Eerste Paasdag 
Dit is een speciale actie voor kinderhulp onder Oekraïense kinde-
ren, weeskinderen en voor kinderen met een oorlogstrauma.

Lentelunch 2025
De Lentelunch is op 21 mei aanstaande. Onderaan deze pagina 
vertelt Grace van der Elst, voorzitter van de werkgroep Lente-
lunch, meer over de Lentelunch.

Extra Diaconale bijdrage voorjaar 2025
De Diaconie houdt in de weken na Pasen een extra actie om 
diverse projecten te steunen in hun werk. 

Enkele projecten dichtbij zijn:
• Diaconaal centrum Pauluskerk
• Hospices in de regio
• Stichting Alzheimer Brielle en Nederland
• Jeugd gevangenis De Hartelborgt
• Voedselbank Brielle
• Stichting Vrienden van het Gasthuis
• Stichting Vrienden van de Plantage
• Lente- en Herfstlunch
• Vluchtelingenwerk
• Kerstacties 
• Diaconaal inloophuis De Sjoel

Projecten verderaf zijn:
• Stichting Maha Mata
• Zending over grenzen
• Stichting Vrienden van Effatha
• Classicaal Project Colombia
• Stichting Ong Education in Senegal van Bram Poldervaart

Uitnodiging voor aanmelding Lente Lunch op 21 mei 
Zoals al eerder in het kerkblad vermeld 
kunnen gemeenteleden vanaf 75 jaar 
meedoen aan onze 21ste Lente Lunch.
Hiervoor nodigt de diaconie u van harte 
uit!
U kunt zich aanmelden vanaf vrijdag 
11 april tot en met donderdag 17 april.

Hiervoor zijn drie mogelijkheden:
• �via de uitnodiging en vervolgens op-

geven bij degene die u de uitnodiging 
heeft gebracht; 

• �per e-mail voor degene die per digitale 
post de uitnodiging ontvangen; door 
het beantwoorden van de mail kunt u 
zich aanmelden;

• �via Herman Bloemhof; zijn gegevens 
staan op de uitnodiging, te gebruiken 
door degenen die niet thuis zijn als de 
vrijwilliger langs komt en voor degene 
die voorkeur hebben om hun antwoord 
via de digitale post te versturen.

Bij Willem Meijboom is op onze oproep 

om meer hulp van vrijwilligers voor deze 
Lente Lunch spontaan gereageerd. Hier-
voor onze hartelijke dank! 
Mocht u woensdag 21 mei bereid zijn 
iemand om 11.30 uur op te halen en om 
14.30 uur weer thuis te brengen, graag 

aanmelden bij Grace. Zo krijgt iedereen 
de kans om de Lente Lunch 2025 mee te 
maken.
Informatie en opgeven bij Grace per 
e-mail: elst1957@gmail.com.

Werkgroep Lente Lunch, diaconie
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Van de 
kerkenraad

Nieuwe opzet van de kerkenraad
Zoals we u eerder schreven gaan we in 
het nieuwe seizoen aan de slag met een 
kleine kerkenraad. Er treden namelijk 
meerdere ambtsdragers af die niet wor-
den vervangen door ouderlingen maar 
door pastorale medewerkers.
Van de Pastorale Raad treden Joke van 
der Lugt, Teunie Langendoen, Dirk 
Wolthaus en Klaas Jut af. Alleen Joke 
van der Lugt gaat verder als pastoraal 
medewerker. 
Omdat er binnen de gemeente steeds 
minder jeugd actief is, laten we de functie 
van jeugdouderling voorlopig vacant. 
Jeanette van Dalsem, die deze functie 
invulde wordt in het nieuwe seizoen 
voorzitter van de Pastorale Raad. Deze 
raad omvat dan naast de voorzitter, die 
tevens ouderling is, pastorale medewer-
kers en contactpersonen.
Binnen het College van Kerkrentmeesters 
is penningmeester Sonja Timmermans 
aftredend. We zijn dus naarstig op zoek 
naar een nieuw financieel zwaargewicht.
Voor ouderling van dienst, de ouderling 
die verantwoordelijk is voor een goed ver-
loop van de eredienst op zondag, zijn dan 
minder ouderlingen beschikbaar. Daarom 
wordt deze taak in het nieuwe seizoen 
ook door andere ambtsdragers uitgevoerd 
en dan spreken we van de ambtsdrager 
van dienst.

Bijzondere diensten
De kerkenraad stemde in met het voorstel 
een aantal bijzondere diensten te houden.
Op Hemelvaartsdag een gezamenlijke 
dienst met de gemeenten van Rockanje 
en Oostvoorne in de Welkomkerk in Roc-
kanje. Op 8 juni is er met die gemeenten 
een Pinksterviering op Tintestein en op 20 
juli houden we weer een hagenpreek in 
de open lucht op zorgboerderij Op Aarde.

Gemeenteberaad
Op zondag 9 maart jl. heeft met circa 80 
gemeenteleden gemeenteberaad plaats-
gehad.  
De voorzitter van de kerkenraad, Wim 
Littooij, heet iedereen hartelijk welkom en 
refereert aan het vorige gemeenteberaad 
van november 2024. In dat beraad werd 
toegezegd de gemeente steeds tijdig te 
informeren over de voortgang van de 
ontwikkelingen rondom het kerkgebouw. 
In vogelvlucht wordt nogmaals de 
situatie geschetst waarin we ons als 

kerkgemeenschap met een monumen-
taal kerkgebouw bevinden. We worden 
geconfronteerd met een zorgelijke 
financiële situatie. Met stijgende uitgaven, 
vooral veroorzaakt door de kosten van het 
kerkgebouw, en dalende inkomsten is er 
een jaarlijks tekort van ongeveer hon-
derdduizend euro. Bij ongewijzigd beleid 
is het vermogen uiterlijk in 2032 op en de 
Protestantse Gemeente Brielle failliet.  
Er werd een speciale denktank samenge-
steld van gemeente- en kerkenraadsleden 
bestaande uit Eibert Kok, Wim Littooij, 
Klaas Jut, Tonn den Otter en Sonja 
Timmermans die mogelijke scenario’s 
uitwerkten.
In het gemeenteberaad van juni 2024 
werd hiervan verslag gedaan en gekozen 
voor twee scenario’s, te weten: 
1. �het kerkgebouw afstoten en met de 

nieuwe eigenaar verhuur aan de PGB 
bedingen voor het houden van weke-
lijkse kerkdiensten en rouw- en trouw-
diensten; 

2. �afstoten van het kerkgebouw en voor 
de wekelijkse kerkdiensten, rouw- en 
trouwdiensten uitwijken naar een an-
dere locatie.

Met als inzet het eerste scenario dat uiter-
lijk in 2028 gerealiseerd moet zijn.

Ook werden een aantal denkrichtingen 
geformuleerd:
• kijken naar gemeenten om ons heen; 
• �kijken in den lande hoe men elders 

omgaat met het in stand houden van 
monumentale kerken;

• �te rade gaan bij Kerk Vitaal, een lan-
delijke organisatie die eigenaren van 
monumentale kerken ondersteunt met 
adviezen over het in stand houden van 
dergelijke gebouwen;

• �overleggen met de burgerlijke gemeente 
Voorne aan Zee.

In het gemeenteberaad van november 
2024 werd hiervan verslag gedaan.

De werkgroep werd bijgestaan door Leen 
van Geest en Johan Deur (architect) en 
stelde in samenwerking met Bureau Wal-
raad een meerjarig onderhoudsplan op.
Het College van kerkrentmeesters stelde 
op voordracht van de penningmeester 
kostendekkende huurprijzen vast. Deze 
waren fors hoger dan tot dan gehanteerd. 
De gemeente Voorne aan Zee stelde 
daarom een subsidie beschikbaar om de 
huur betaalbaar te houden voor grote, re-

gionaal belangrijke evenementen zoals de 
Matthäus Passion en festiviteiten rond de 
herdenking van het huwelijk van Willem 
van Oranje met Charlotte de Bourbon.
Enkele maanden geleden kwam de voor-
zitter in contact met de vertegenwoordi-
ger van de onderneming Mr. Simons, die 
aangaf het kerkgebouw te willen kopen. 
In vervolggesprekken, waaraan ook Eibert 
Kok en Daan van der Ent deelnamen, 
bleek het serieus te zijn. De koper heeft 
plannen Brielle als toeristenstad op de 
kaart te zetten en in dat plaatje past het 
kerkgebouw. Ook hecht de koper eraan 
dat gebouw een kerk is en als kerk blijft 
functioneren. Wat impliceert dat wij als 
protestantse gemeente de kerk kunnen 
huren voor onze activiteiten, het beoogde 
eerste scenario.
De gesprekken krijgen nu een vervolg in 
het tekenen van een intentieverklaring 
door koper en kerkenraad. Hierin wordt 
onder meer vastgelegd dat de onderne-
ming Mr. Simons enkele maanden tijd 
krijgt om alle mogelijkheden van exploita-
tie en onderhoud te onderzoeken.
Naar aanleiding van vragen wordt op-
gemerkt dat alle berichtgeving over de 
verkoop verloopt via de voorzitter en dat 
over het openstellen van het kerkgebouw 
voor toeristenbezoek in de toekomst nu 
nog niets gezegd kan worden. Dit jaar 
gaat dit wel, net als in andere jaren, door.
Enkele gemeenteleden tenslotte compli-
menteren de kerkenraad met de onder-
nomen acties, waarna de voorzitter het 
beraad afrondt. 
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Op zaterdag 22 maart brachten we 
een bezoek aan de Van Nelle Fabriek in 
Rotterdam. Dit kenmerkende bedrijfsge-
bouw uit 1930 is industrieel erfgoed van 
de bovenste plank. Door een bevlogen 
en enthousiaste gids werden we rond-
geleid door de voormalige fabriek van 
koffie, thee en tabak. Hierbij werden we 
gewezen op allerlei details van dit destijds 
zeer vooruitstrevende gebouw met vele 
innovatieve kenmerken. 
Indrukwekkend, leerzaam en ook erg 
leuk om dit met elkaar te doen. We sloten 
af met een lekkere lunch waarbij in een 
gezellige sfeer werd nagepraat over dit 
geslaagde uitje. We kijken alweer uit na 
een volgend museumbezoek. 
Ook eens zin om mee te gaan? Neem 
gerust contact op met Riet van Toor of 
Alina van Meggelen (r.v.toor@hotmail.com 
of 06-4461 2867)

Evenementen
In de vorige editie van Open Venster 
vertelden we dat we bezig waren met het 
uitbreiden van het team dat evenemen-
ten in de kerk begeleidt, door middel van 
evenementenkosters.
Na zorgvuldige overweging heeft het 
College van Kerkrentmeesters, in overleg 
met de huidige kosters, besloten om in 
2025 geen extra evenementenkosters in 
te zetten.
Deze beslissing is voornamelijk genomen 
vanwege de extra kosten die hiermee 
gemoeid zijn. We kunnen deze kosten 
namelijk niet volledig doorberekenen aan 
de potentiële huurders.
Onze grote dank gaat uit naar Pieter en 
Tom, die bereid zijn om de evenementen 
te blijven begeleiden.
Jaarlijks zullen we opnieuw bekijken 
of extra ondersteuning nodig is bij het 
organiseren van evenementen. Dit hangt 
uiteraard ook samen met de mogelijke 
verkoop van de kerk, waarover op de 
vorige pagina meer te lezen is.

Legaten 
Het CvK heeft twee legaten mogen ont-
vangen waarvoor wij grote dank aan de 
erflaters verschuldigd zijn.
Mevrouw Marie van Liere-Nieuwland 
schonk via een legaat 26.000 euro.
Mevrouw Andrea de Boer, een zeer be-

trokken kerklid die zich erg thuis voelde in 
onze kerk, schonk via een legaat 20.000 
euro.

Bijdrage Vrienden van de 
Sint-Catharijnekerk

Onlangs had ik het genoegen de jaarver-
gadering van de Vrienden van de Sint-Ca-
tharijnekerk bij te wonen. Tijdens deze 
bijeenkomst is unaniem besloten om een 
financiële bijdrage van 17.500 euro toe te 
kennen voor de renovatie van de ramen. 
Daarnaast zal er nog een extra donatie 
worden gedaan voor de restauratie van 

een aantal andere glas-in-loodramen. 
Waarvoor zij ook aangegeven hebben ons 
met raad en daad bij te staan, waar nodig 
en gewenst. De CvK is bijzonder verheugd 
met de steun en betrokkenheid van de 
Vrienden van de Sint-Catharijnekerk.

1 april
Op een mooie lentedag is tijdens de 
openstelling van de kerk en het geweldige 
werk van de vrijwillige cateringploeg een 
prachtig bedrag van maar liefst 1.500 euro 
opgehaald.

Daan van der Ent, voorzitter

Van de 
kerkrentmeesters

Samen naar de Van Nelle Fabriek



17, 18, 19 en 20 april
Met de ‘Drie dagen van Pasen’ sluiten we 
de 40-dagentijd af en maken we in de 
Paaswake de overgang naar de Paastijd. 
Op Witte donderdag horen we van Jezus 
die de voeten van zijn leerlingen wast. Op 
Goede vrijdag lezen we het lijdensverhaal. 
In de Paaswake komen verschillende le-
zingen voorbij, uitlopend in het Paasevan-
gelie. En op 20 april vieren we het grote 
feest in de kerk: Pasen!

27 april
Johannes 20: 19-31. Op de avond van 
Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. 
Hij wenst hun vrede. Tomas is er niet bij. 
Als hij het hoort, kan hij niet geloven dat 
Jezus is opgestaan. Later verschijnt Jezus 
ook aan Tomas.

4 mei
Marcus 15:43 - 16:8. Drie vrouwen ont-
dekken op paasmorgen dat het graf van 
Jezus leeg was.

11 mei
Johannes 5: 1-18. Bij het bad van Bet-
zata wachten mensen tot het water in 
beweging komt. Een man die daar al 
achtendertig jaar ligt, wordt door Jezus 
aangesproken. Jezus zegt: ‘Sta op, pak uw 
mat op en loop.’

18 mei
Johannes 4: 5-26. Jezus raakt in gesprek 
met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt 
haar om water. En vertelt haar over het 
levende water.

25 mei
Johannes 9: 1-38. Jezus geneest iemand 
die al vanaf zijn geboorte blind is. De om-
standers kunnen hun ogen niet geloven.

29 mei
Handelingen 1: 1-12 en Lucas 24: 36-53. 
Jezus gaat naar de hemel. Zijn leerlingen 
blijven achter, zij wachten op de komst 
van de heilige Geest.

20 april
11 en 25 mei

(vrijdag 18.30 uur)
25 april	 Belia en Henk Lugtenburg
9 mei	 Rianne Fortuin 
23 mei	 Belia en Henk Lugtenburg 

Sint-Catharijnekerk en Sjoel
• �elke maandag  

Inloophuis Sjoel, 10.00 uur 
12.00 uur aanschuiflunch

• �elke maandag 
Crea-doe-middag, 14.00 uur, Sjoel

• �elke dinsdagavond Sint-Catharijne  
Cantorij, 20.00 uur, Sint-Catharijnekerk

• �elke vrijdag 
Inloophuis Sjoel, 10.00 uur; 
’s middags Repaircafé

April
23	�Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur, 

Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

Mei
 4	� Bevrijdingsconcert Randstedelijk  

Mannenkoor,
	 20.00 uur, Catharijnekerk
 7	�� Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur, 
	 Tjeerd & Anneke de Groot, 
	 06-4146 4146
12	� Tijdgenoten, 20.00 uur, Sjoel,  

Ronald van de Vliet en
	 Rianne Fortuin, rf@pn.nl
19	 Bibliodrama, 19.30 uur, Sjoel,
	 Rianne Fortuin, rf@pn.nl
21	 Lentelunch, 12.00 uur
	 Sint-Catharijnekerk
24	& 25 English weekend met 
	 evensong, 17.00 uur,
	 Sint-Catharijnekerk

Kerkdiensten Plantage

Kindernevendienst

Agenda

Bij de 
diensten
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De cantorij van de Sint-Catharijnekerk 
organiseert op 24 en 25 mei 2025 weer 
een English weekend voor zangers met 
koorervaring. Het koor staat onder leiding 
van David Allinson . Tijdens het weekend 
wordt er flink geoefend en aan het eind 
van zondagmiddag 25 mei wordt het 
geheel afgesloten met een Evensong. Op 
zaterdag 10 mei wordt een extra oefendag 
georganiseerd in de Sint-Catharijnekerk.
Voor informatie of opgave: Jeannet Pos-
ma, telefoon 06-2841 6789 of jeannetpos-
ma@hotmail.com
De Evensong in de Sint-Catharijnekerk be-
gint om 17.00 uur. De toegang is vrij, maar 
aan de uitgang wordt gecollecteerd. 
Een Evensong is een bijna geheel gezon-
gen vesperdienst volgens de eeuwenoude 
traditie van de Anglicaanse kerk. Het is 
een ingetogen, meditatieve viering met 
Engelse koormuziek en orgelspel.

Zingt u graag? Lijkt het u leuk om mee te 
zingen met de cantorij van de Sint-Ca-

tharijnekerk? Kom gewoon een keer langs 
om te kijken. Dat kan elke dinsdagavond 
van 20.00-22.00 uur in de Sint-Catharijne-
kerk. Heeft u vragen neem dan contact op 
met Jeanet Posma.

English weekend met evensong

ChoralEvensong
Sint-Catharijnekerk

organisatie: Sint-Catharijne Cantorij
onder leiding van dirigent: David Allinson

met onder andere: Magnificat en Nunc
van: T.A. Walmisley

aanvang 17.00 uur
toegang gratis
collecte bij de uitgang

zondag 25 mei
Brielle

In de weken van Pasen tot Pinksteren geeft het leesrooster als alternatief andere 
Bijbelteksten dan gebruikelijk: Lezingen uit de oosters-orthodoxe liturgie. Om zo de 
verbondenheid van de wereldwijde kerk te vieren. Er is een bijzondere aanleiding om 
dat te doen: Dit jaar valt de Paasdatum van de orthodoxe kerk samen met die van de 
rooms-katholieke en protestantse kerken.



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
		  Collecten

Donderdag 17 april	 Witte donderdag	 Werelddiaconaat 
19.30 uur	 liturgische kleur is wit	 Colombia
ds. Eibert Kok	 dienst van Schrift en Tafel
	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Vrijdag 18 april	 Goede vrijdag	 Onderhoud
19.30 uur	 liturgische kleur is paars
ds. Eibert Kok	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Zaterdag 19 april	 Stille zaterdag	 Onderhoud
21.30 uur	 Paaswake
ds. Eibert Kok	 liturgische kleur is wit
	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Zondag 20 april 	 1ste zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Noodhulp Oekraïne 
ds. Eibert Kok	 kindernevendienst	 Onderhoud
	 m.m.v. Sint-Catharijne Cantorij

Zondag 27 april	 2de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Pauluskerk
ds. Peterjan van der Wal (Rockanje)		  Onderhoud

Zondag 4 mei	 3de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Noodhulp Soedan
ds. Robert Wilschut (Hoogvliet)		  Onderhoud

Zondag 11 mei	 4de zondag van Pasen	 Werelddiaconaat
10.00 uur	 dienst van Schrift en Tafel	 Colombia
ds. Eibert Kok	 liturgische kleur is wit	 Onderhoud
	 kindernevendienst

 
Zondag 18 mei	 5de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Hospice De Waterlelie
ds. Eibert Kok		  Onderhoud

Zondag 25 mei	 6de zondag van Pasen	 Eredienst
10.00 uur	 liturgische kleur is wit	 Diaconie
ds. Eibert Kok	 kindernevendienst	 Onderhoud

Donderdag 29 mei Welkomkerk Rockanje	 Hemelvaartsdag	 Eredienst
09.30 uur	 dauwtrappen - ontbijt 08.30 uur	 Diaconie
ds. William Quak	 gezamenlijke dienst Rockanje, Oostvoorne en Brielle

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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Brengt Pasen goudvinken voort?

Kinderpagina

Op het moment van dit schrijven zitten 
we volop in de 40-dagentijd en gaan 
onze gedachten als vanzelfsprekend al 
naar het naderende Paasfeest. Wij weten 
van de kruisiging van Jezus op Goede 
Vrijdag en zijn wederopstanding op de 
derde dag, op Paaszondag. 
Hoe bijzonder vond ik het moment dat 
ik enkele jaren geleden in een boekwin-
kel het prentenboek ‘Gerda de goudvink’ 
onder ogen kreeg. Al bladerend en lezend 
riep dit boek bij mij een associatie met 
Pasen op. Dit kwam mede omdat het 
begint met het verdrietige nieuws van het 
overlijden van de volièrehouder Gijs. Al de 
verschillende vogels zijn ten einde raad. 
Ze vragen zich af hoe het verder moet 
nu Gijs niet meer in hun eerste levensbe-
hoefte kan voorzien. Hoe herkenbaar als 
we aan alle betrokkenen in het Paasver-
haal denken. Ook zij zitten verslagen en 
stil bijeen net als al die vogels. Tot het 
moment dat de vogels die kunnen vliegen 
op de hoogste takken gaan overleggen 
en allemaal met een oplossing komen die 
het eigen belang niet onder stoelen of 
banken steekt. De loopvogels beneden op 
de grond worden door hen als minder-
waardig beschouwd en aan hen wordt 
niets gevraagd. Gerda de goudvink was de 
laatste aanwinst van Gijs en heeft binnen 
de vogelorde nog geen plek verworven 
in de volière. Gerda zit op een lagere tak 
en hoort en ziet wat er om haar heen 

gebeurt. Na verloop van tijd is zij het zat 
en neemt een doeltreffend initiatief. Zij 
geeft aan wie er aan de beurt zijn om te 
eten en te drinken en als eerste mogen de 
loopvogels. Zij roepen: “Lang leve Gerda!”. 
De vliegende vogels zijn onder de indruk 
en accepteren het eerst morrend maar 
al snel gaan ze protesteren. Het wordt 
chaos. De loopvogels en vliegende vogels 
vliegen elkaar in de veren en dan … op 
de derde dag gaat de deur van de volière 
open. Lies, de dochter van Gijs komt 
de voederbak en de drinkbak bijvullen. 
Het probleem is opgelost, maar zijn alle 
problemen in de volière nu voor altijd 
verdreven? 
Welke wellicht vreemde vogels nemen bij 
een volgende zaak de beslissing en hoe 

democratisch zal dit dan gaan?
De wederopstanding van Jezus was op 
de derde dag en met zijn dood nam hij 
alle schuld op zich. Ik denk bijvoorbeeld 
aan het eigen belang voorop stellen, het 
geruzie onder elkaar, de ander als minder-
waardig zien en uitbuiten, iemand buiten 
sluiten, enzovoort, enzovoort.
Ondanks het feit dat Jezus zijn leven aan 
ons gaf betekent dit in mijn optiek niet 
dat wij kunnen doen en laten we willen. 
Beslissingen worden iedere dag door en 
voor ons genomen en verantwoorde-
lijkheid hiervoor dragen is een logisch 
gevolg. 
Brengt Pasen goudvinken voort?
De verantwoordelijkheid die het wereld-
burger zijn met zich meebrengt weegt 
vaak zwaar en vraagt continue veel van 
ons. Reflecteren op eigen handelen kan 
helpend zijn, maar dan nog kan dat een 
gevoel van falen oproepen of een verde-
digingsmechanisme in werking stellen.
Dan kan het verhaal van Pasen met zijn 
betekenis wellicht toch een goudvink van 
ons maken. Wat een geluk voor al die 
wereldwijde vreemde vogels.
Het boek Gerda de goudvink is geschre-
ven door Mark Haayema en de tekenin-
gen zijn van Medy Oberendorff. Een fijn 
boek om met ((achter)klein) kinderen te 
lezen en te bespreken om vervolgens een 
goudvink voor in de Paastak te maken.

Afke Holwerda

12

Wakkere wandelaar
Elke zondag in de 40-dagentijd kwam de 

wakkere wandelaar in zijn ochtendjas de 

kerkdienst binnenlopen. Een kopje koffie 

mee en een krantje. Met een slaapmuts of 

een feestmuts. Slaperig en toch wakker. De 

ene keer kwam hij met een lege brood-

trommel de andere keer met een kinderbij-

bel of een knuffel. Zo maakte hij onze ogen 

open voor het onderwerp van de zondag. 

Ook op Paasmorgen is de wakkere wande-

laar er weer om ons wakker te maken voor 

het grote nieuws van Pasen!



13

 

Uit de 
Samenleesbijbel

Ongelovige Tomas
Tomas Didymus was een van de leer-
lingen van Jezus die al een lange tijd 
met Jezus meereisde. Didymus betekent 
tweeling. 
De uitdrukking ‘Je bent een ongelovige 
Tomas’ komt uit dit verhaal uit de Bijbel. 
Zo zie je maar dat de Bijbel - hoewel 
honderden jaren geleden geschreven - 
nog steeds voortleeft in onze tijd.   

Zelf doenWeetje

Met Pasen wordt in de Paasnacht in de kerk een nieuwe paaskaars binnengedragen. 
Dat is een grote kaars met een speciale afbeelding met een jaartal erop. Nu dus 2025. 
De paaskaars is een symbool van Jezus’ opstanding: het licht heeft het gewonnen 
van het donker!
Maak zelf ook een paaskaars voor in huis. Bedenk een mooie afbeelding die je op de 
kaars wil maken, bijvoorbeeld hartjes, vlinders, een zon ... Je hebt nodig een stomp-
kaars, speciale stiften of gekleurde was om de kaars te versieren.
Je kunt de kaars iedere zondag branden en bij bijzondere gelegenheden of wanneer 
je bijvoorbeeld speciaal aan iemand wilt denken.

De leerlingen zien Jezus (Johannes 20 vanaf vers 19) 

In de afgelopen zes weken op weg naar Pasen was een tijd om mee te leven met Jezus en zijn leerlingen. Het was een moei-
lijke tijd, misschien wel een beetje zoals er nu over onze tijd wordt gesproken. In Bijbelverhalen vind je vaak troost omdat er 
goede raad in staat die je vandaag ook kunt gebruiken om de moed erin te houden. 

Jezus komt bij de leerlingen
Op een avond waren de leerlingen bij 
elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders - 
die erop aangedrongen hadden om Jezus 
te kruisigen - hadden ze de deur op slot 
gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen 
hen in en zei; ‘Ik wens jullie vrede. ’Daarna 
liet hij de wonden zien aan zijn handen 
en zijn zij. Toen zagen de leerlingen dat 
het de Heer was en ze waren erg blij.

Tomas ziet Jezus ook
Een leerling was er niet bij toen Jezus bij 
de groep leerlingen kwam. Dat was To-
mas. De anderen zeiden later tegen hem: 
‘Wij hebben de Heer gezien’. Tomas zei: 
‘Ik wil eerst de wonden van de spijkers in 
zijn handen en zijn zij zien anders geloof 
ik het niet!’
Een week later waren de leerlingen weer 
bij elkaar. Tomas was er ook bij. De deur 
was op slot maar opeens stond Jezus 
weer tussen hen in en zei: ‘Ik wens jullie 
vrede.’ Daarna zei hij tegen Tomas: ‘Kom 
en voel met je vinger aan mijn handen en 
voel met je hand aan mijn zij. Wees niet 
langer ongelovig, maar geloof!’
Toen zei Tomas tegen hem: ‘U bent mijn 
Heer en God.’ Jezus zei: ‘Jij gelooft in mij 
omdat je mij gezien hebt. Vanaf nu zullen 
mensen in mij geloven zonder dat ze mij 
zien. En God zal hen gelukkig maken.

Paaskaars 



Ruggeplein 24 | 3232 AH Brielle
0181 851735 | www.bobkoetsenruijter.nl

(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)

adviesgesprek altijd gratis
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Musical Ruth
Met vijftig deelnemers en vijf werkgroepleden is naar de musical 
Ruth toegewerkt met als resultaat twee uitverkochte uitvoerin-
gen in de Sint-Catharijnekerk. De laatste dagen kwamen er extra 
vrijwilligers vanuit de kerkelijke gemeente bij om te onder-
steunen. Wij hebben er met elkaar van genoten. En ook uit het 

publiek komen nog steeds enthousiaste reacties van mensen die 
zijn geraakt, ontroerd door de musical. We hebben samen lief en 
leed gedeeld, heel veel plezier gehad en genoten van het werken 
aan het mooie bijbelverhaal van Ruth. Dank aan iedereen die dit 
heeft mogelijk gemaakt!



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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Op 27 maart 1975 zijn zij getrouwd en nu 
50 jaar verder hebben zij die dag onlangs 
gevierd met een boottocht vanuit Spijke-
nisse met rederij Fortuna naar en door de 
haven van Rotterdam. Aan boord genoten 
zij met z’n vijven van een heerlijke lunch. 
Op 28 maart jl. deden zij dit dunnetjes 
over met andere familieleden wederom 
met lunch maar nu bij ‘De Smaeck van 
Brielle’.

De ontmoeting
Art en Anneke hebben elkaar ontmoet in 
het uitgaansleven van Brielle. In de jaren 
zestig, begin zeventig kwamen er veel 
jongeren naar Rockanje of Brielle om te 
profiteren van de mogelijkheden die daar 
werden gerealiseerd voor een avondje 
uit. Anneke afkomstig uit Barendrecht 
werd in café Honkie Tonk door haar nicht 
voorgesteld aan Art en toen sloeg de vlam 
gelijk over. Rond die tijd woonde Art al in 
Brielle.
Na vier jaar verkering besloten zij om te 
trouwen. Zij kregen één dochter. Deze 
dochter woont samen met haar man in 
Hellevoetsluis. 

Wonen en werken
Het pasgetrouwde stel woonde de eerste 
vier jaren van hun huwelijk in de Anna 
Hoeveflat. In de Kleine Goote werd er 
toen nieuw gebouwd en door loting 
kregen zij de woning aan het Waterschip 
8 toegewezen. Sinds 1979 tot op heden 
wonen zij met veel plezier op dit adres.
Anneke reisde die jaren vanwege een 
kantoorbaan op en neer naar Rotterdam 
en ook Art heeft een periode een ad-
ministratieve baan in Rotterdam gehad. 
Aansluitend kwam Art als dienstplichtig 
soldaat bij de luchtmacht terecht en 
zijn belangstelling ging daarna uit naar 
een baan bij de KLM. Hij wilde steward 
worden en had zich daarom het Engels 
en Frans al eigen gemaakt. Zijn sollicitatie 
bij de KLM liep echter op niets uit. Met 
de afstand van Brielle Amsterdam was 
teveel tijd gemoeid en binnen een uur op 
de luchthaven zijn was niet haalbaar. Art 
kreeg tenslotte werk als chemisch analist.
Anneke verruilde haar kantoorbaan 
voor een leuke representatieve baan als 
verkoopster bij Albert Heijn in het huidige 
pand van de Action. Zij heeft hier enorm 
van genoten en wel het meest van het 
moment dat zij tijdens de 1-aprilviering 
namens en voor het winkelpand in een 
prachtige 1 april outfit raasdonders met 
spek mocht opdienen.

De kerk: vrijwilligerswerk en 
beleving van het geloof

Art was in 1964 met zijn ouders en twee 
zussen vanuit Schiedam aan het Elle-
meetplein komen wonen. De ouders van 
Art waren trouwe kerkgangers en zijn 
vader was vele jaren kerkvoogd in de 
tijd van ds. Froentjes van de Hervormde 
Kerk van Brielle. Het naar de kerk gaan 
was een wekelijks terugkerend gebeuren. 
De mensen waarmee sociale contacten 
werden onderhouden hadden allemaal 
dezelfde leefstijl. In de tijd dat het uitgaan 
een rol in het leven van Art ging spelen 
werd zijn leefwereld uitgebreid met an-
dere invloeden. Het trouw bezoeken van 
de kerkdiensten veranderde. Echter de 
belangstelling voor de kerk bleef.
Vele jaren droeg Art bij aan het rondlei-
den van toeristen in de kerk, met name op 
de vrijdagavond. Anneke haalde haar man 
na afloop op om daarna samen nog iets 
te drinken in de Hoofdwacht.
Vanuit haar ouderlijk huis en kindertijd 
heeft Anneke niets meegekregen van het 
geloof terwijl bij Art de belangstelling wel 
terdege was gewekt. Zijn onderzoekende 
houding bracht vraagtekens teweeg en 
hij trok zijn conclusies. In zijn optiek is er 
in de geschiedenis, door met name de 
Rooms Katholieke kerk, gemanipuleerd 
met de berichtgevingen in de Bijbel. De 
huidige Bijbel is in zijn beleving maar een 
gedeelte van de werkelijke Bijbel en in het 
verleden naar eigen hand gezet.
Bij andere religies zet hij eveneens zijn 
vraagtekens. Hij geeft aan kritisch te zijn. 
Zijn betrokkenheid met onze gemeente 

kenmerkt zich naar mijn gevoel door zijn 
kennis van de kerk, de belangstelling voor 
en ‘knowhow’ van onze predikanten en 
het lezen van het kerkblad. Ook is er de 
behoefte om met anderen van gedachten 
te wisselen van meer filosofische aard. 
Eveneens is er een grote maatschappelij-
ke betrokkenheid. Art heeft veel betekend 
voor de Wmo-raad van Brielle in samen-
werking met de toenmalige wethouder 
Wilbert Borgonjen.
Burgemeester Rensen heeft in 2014 Art 
onderscheiden met een koninklijk lintje. 
Deze onderscheiding was vanwege zijn 
grote verdienste voor de badmintonver-
eniging van Brielle. Hij was toen 35 jaar 
coach geweest.

Gepensioneerd
Het gidsenwerk heeft nog altijd een plek 
in het leven van Art. Nu het Educatieve 
Informatie Centrum (het ECI, bij Rozen-
burg) gaat fuseren met Futureland en sa-
men het Haven Experience Centrum (het 
HEC) gaan vormen blijft Art éénmaal per 
maand rondleidingen geven. De laatste 
technologische ontwikkelingen passeren 
dan de revue.
Samen genieten doen Art en Anneke zeer 
zeker. Anneke vertelt enthousiast dat zij 
in Brielle volop genieten van het Brielle 
Blues weekend. Ze zijn zelfs herkenbaar 
in hun Brielle Blues kostuum. Het rijden 
met Oldtimers is een hobby die ze samen 
delen maar ook met eigenaars van andere 
Oldtimers. Zo maken zij mooie tochten 
bijvoorbeeld naar het Sauerland. 
Dagelijks wandelen zij bij weer en wind 
een rondje langs en om het Vrijheidsbos.
De heuglijke dag is ondertussen gepas-
seerd maar ook langs deze weg feliciteren 
wij Art en Anneke met hun 50-jarig hu-
welijk en wensen wij hen alle goeds voor 
de toekomst.

Afke Holwerda

Goud voor Art en Anneke van de Griend
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Blij verrast was ik toen ik ter gelegenheid 
van mijn 80e verjaardag een prachtig 
boeket kreeg namens de Kerk.

Gert Stam

Het was voor ons fijn te ervaren dat in de 
afgelopen tijd op meerdere manieren met 
ons is meegeleefd. Dat uitte zich in kaart-
jes, telefoontje en bloemen. Dit heeft ons 
goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

Elly en Piet Eland

Heel, heel hartelijk dank voor alle kaarten, 
telefoontjes en blijken van medeleven 
die Wim en ik ondervonden in de tijd dat 
Wim in het ziekenhuis en revalidatiecen-
trum verbleef. Al die aandacht deed hem 
goed, hij genoot ervan. Gelukkig is hij nu 
weer thuis om aan te sterken, het zal nog 
wel en tijdje duren voor hij weer de oude 
is.
En hartelijk dank voor het fraaie boeket 

uit de kerk die we ontvingen! Een hele 
verrassing! 

Wim en Tony Schram 

Wij willen hierbij eenieder hartelijk be-
danken die ons op welke wijze dan ook 
heeft gesteund tijdens de ziekte en het 
overlijden van onze lieve dochter Rolina 
Witvliet-Van der Ent.
Ook de enorme belangstelling tijdens de 
condoleance en de uitvaart was hartver-
warmend. Het was voor ons een grote 
troost om zoveel medeleven te mogen 
ontvangen.

Daan en Edith van der Ent

Ik wil iedereen bedanken voor het me-
deleven en de vele kaarten die ik mocht 
ontvangen bij het overlijden van onze 
lieve kleindochter Rolina.

Jo van der Ent-Polak

Bedankt

Inleveren kopij

Pinksterbakken; wie bakt er?

Bloemschikken

19

Kopij inleveren voor 16 mei 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op  29 mei. Voor foto’s: 
Joost de Koning, (0181) 416043.

Liturgisch bloemschikken in de 40-dagentijd.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Met Pinsteren zullen we weer een geza-
menlijke dienst hebben met de Sint-
Catharijnekerk Brielle, Dorpskerk Oost-
voorne en Welkomkerk Rockanje. Dit zal 
bij goed weer plaatsvinden op het plein 
achter Tintestein in Tinte en bij slecht 
weer in de Sint-Catharijnekerk. 
Na de dienst willen we graag met alle 
mensen gezellig een kopje koffie of thee 

drinken en we willen, net als vorig jaar, 
vragen of er mensen zijn die wat lekkers 
willen bakken voor bij die koffie en thee. 
We denken aan cake, boterkoek, kruid-
koek of iets dergelijks. Als u iets bakt, wilt 
u het dan gesneden aanleveren? 
Alvast hartelijk dank! U kunt zich opgeven 
bij Jeannet Posma via e-mailadres 
jeannetposma@hotmail.com.
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00
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Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18


